
DAUWTRAPPEN ? 

 

Lang geleden dacht men dat het verschijnsel ‘dauw’ werd veroorzaakt door de tranen van Aurora, de 

godin van de dageraad, of door de zweetdruppels van de paarden waarop de Walkuren reden, de 

oorlogsmaagden uit de Noorse mythologie. 

 

Volgens de Joden ging dauw vooraf aan de mannaregen in de woestijn. 

 

Aan dauw werd een genezende en verjongende kracht toegekend en het vermogen tot bescherming 

tegen hekserij, terwijl de landbouwers geloofden dat dauw het vee melkrijker maakte. 

 

Vandaar het ‘dauwtrappen’, het gebruik om op Hemelvaartsdag om drie uur ’s nachts blootvoets op 

het bedauwde gras te gaan dansen. 
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